Een heel jaar kijk ik uit naar en dan zijn ze alweer voorbij. De Special Olympics Belgium.

Dit jaar gingen de Special Olympics door in en rond Brussel net zoals een aantal jaar geleden dus de
omgeving en de verschillende sites kende ik al. Met een spetterende openingsceremonie op
woensdag, spijtig genoeg zonder de Romeo’s, ging de 33 editie van start. Samen met 3378 atleten
doe ik daar weer mijn uiterste best om een mooie medaille in de wacht te slepen. Judo is mijn ding
maar er stonden in het totaal 19 verschillende sportdisciplines op het programma. Onze
sportprestaties werden afgewisseld met een feestelijke sfeer. Er was muziek, circusanimatie, een
kunsttentoonstelling en zoals elk jaar ook weer het Healthy Atletes Program.

Tijdens de skills en de opwarming kon ik al eens goed rondkijken naar de geduchte tegenstanders en
mijn kansen inschatten. Tijdens de wedstrijden heb ik me dan ook volledig gegeven. Ik heb moeten
knokken maar heb toch mijn plaatsje op het podium opgeéist, een welverdiende 3% plaats. Op
zaterdag werden de laatste sportprestaties neer gezet en werden de Spelen afgesloten met een
slotceremonie. Nu is het even bekomen en uitkijken naar de volgende Spelen.
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